Doe eens wat anders...
Doe een excursie bij het Sint Servatius Gilde in Lieshout

Met je bedrijf of vereniging of vriendengroep een keer iets anders doen?
lets historisch én iets moderns?

Dan is een excursie bij het Sint Servatius Gilde in Lieshout
Een schot in de roos...

Een van onze leden neemt jullie onder genot van een kop koffie of thee mee in
een reis door de tijd: vanaf het ontstaan van de gilden in de late middeleeuwen
naar de ontstaansgeschiedenis van het Sint Servatius Gilde en wat wij
tegenwoordig allemaal doen.

Welke gebruiken en tradities hebben we en waar komen die vandaan?

Zo leer je hoe een verjaardag van een 100-jarige inwoner van
Lieshout er mede voor gezorgd heeft dat Lieshout en
Mariahout al ruim 42 jaren een actief gilde hebben...

En ontdek je welke bouwwerken in Lieshout door het gilde zijn
gebouwd.

Je komt er achter waar de naam ‘BoMé’ van ons gildepaviljoen
en -terrein vandaan komt.

Ook is de Jan Merkelbach Collectie op aanvraag te bezichtigen.
Dit is een verzameling van oude gildeattributen maar vooral oud
gildezilver en medailles waaronder koninklijke medailles uit
Nederland en Belgié.

Voor € 12.50 per persoon kun je onder deskundige begeleiding van onze
ervaren schutters met een gildegeweer schieten om de felbegeerde titel

‘Koning(in) van de dag’
Naast de eeuwige roem krijgt de winnaar ook een leuke herinnering van het gilde
Of oefenen met het schieten met kruisboog of luchtdrukgeweer op ‘de wip’.

Wij zorgen ervoor dat je niks te kort komt:

Een vers getapt biertje, lekker glaasje wijn of koude frisdrank
(Een consumptie kost in ons gildepaviljoen 'BoMé' € 2.00)

Wij kunnen ook voor wat te eten zorgen
Wij regelen graag een barbecue of een of meerdere uitstekende foodtruck(s) naar keuze.

Ons paviljoen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Interesse? E-mail naar paviljoen.bome@sintservatiusgilde.nl of bel 06 5051 4404

Onze voorwaarden kunnen op verzoek naar u gemaild worden.
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